
 

Onze Bustocht ‘Joppe’ in Gorssel hebben wij geannuleerd. Het bleek 

dat wij al een keer in De Aalshof zijn geweest. Veel van onze leden 

hebben ons hierop gewezen. Omdat ons maandblad pas in september 

uitkomt, nu deze update. 

Wij hebben een nieuwe busreis voor u verzorgd. U kunt zich hiervoor 

inschrijven. Als u reeds heeft ingeschreven en u wilt deze reis 

annuleren, laat dit dan even weten aan Yvonne Tavenier. 

Dagtocht Draaiorgelmuseum en het Kermismuseum 

 

• Vertrekdatum  : Vrijdag 6 oktober 2023  

• Vertrekplaats  : Dorpshuis: 9:00 uur 

• Thuiskomst            : Ongeveer 18:00 uur 

• Kosten   : € 62,00 per persoon 

• Opgeven bij   : Yvonne of Willem Tavenier telefoon: 020-4972209 

• Indien u de reis annuleert, wordt er € 30,00 in rekening gebracht. 

• Zorgt u bij inschrijving voor een telefoonnummer van de achterblijvers. 

• Bij voldoende deelname gaan wij op 2 data: 6 en 13 oktober 

• De betalingsvoorwaarden zijn wat verandert. Als u ingeschreven bent dient u 14 

dagen na datum van inschrijving uiterlijk te betalen anders vervalt uw inschrijving. 

• U kunt per bank of contant betalen, per bank graag onder vermelding van: busreis 

kermis. 

 
Museum Dansant en Soeth & 
Vermaeck in Hilvarenbeek is een 
gegarandeerd succesvolle dag-
tochtbestemming voor iedereen die 
van nostalgie en dansen houdt. 
Alles ademt de sfeer uit van een 
danspaleis uit 1900, met veel 
Jugendstil elementen. Een beleving 
van kristal en geslepen spiegels uit 
de tijd dat gezelligheid nog heel 
gewoon was. Alles draait en speelt 
en er wordt leuke uitleg gegeven 
met veel humor. Na de lunch gaan 
wij een verdieping naar beneden 
naar het Kermismuseum. Hier 
beleeft u de kermis van 1920. Er     

   zijn diverse spellen, maar we snoepen ook van de typische kermislekkernijen. 
 



Ochtend 
 

U wordt hartelijk ontvangen in het draaiorgel Museum Dansant met tweemaal koffie/thee met 
een lekkere Brusselse wafel met warme kersen en slagroom. Vervolgens krijgt u een 
humoristische rondleiding door het draaiorgelmuseum. U maakt een rondreis door de tijd, in een 
cabaretachtige sfeer hoort u alles over de geschiedenis van de orgels uit de tijd dat het woord 
onthaasten nog uitgevonden moest worden. Natuurlijk vertellen wij u ook wat er voor werk zit 
achter de kleurige orgelfaçades, en hoe eigenlijk de muziek op de boeken gemaakt wordt. Een 
terugreis in de tijd met volop gelegenheid voor een dansje in ons orgelpaleis 'Museum Dansant'. 
Aan het einde van de ochtend zorgt Museum Dansant ervoor dat er een lekkere lunch 
klaarstaat met onder andere broodje kroket, broodje ham, krentenbol, onbeperkt koffie of thee, 
jus d’ orange, appelsap, water, karnemelk en melk. 
 
 Middag 

Na de lunch gaan we een 
verdieping naar beneden en 
brengen we een bezoek aan het 
Kermismuseum. Het is hetzelfde 
concept als het orgelmuseum, een 
cabaretachtig Programma dus een 
supermiddag gegarandeerd. We 
brengen een bezoek aan een 
kermis van 1920.Ook hier wordt u 
weer getrakteerd op een warme 
Brusselse wafel met slagroom  
en tweemaal koffie of thee. 
Natuurlijk hoort bij een kermis 
popcorn, suikerspin en poffertjes. 
In de pauze wordt een wijntje, 
biertje of advocaatje geserveerd. 
 

 
In het programma zitten diverse spelelementen, waarin de gasten pluche dieren, peperkoeken, 
Kaneelstokken enzovoort, kunnen winnen. 
 
Het programma eindigt om ongeveer 15:30 uur, waarna wij de terugreis naar Zwanenburg 
aanvaarden. 
   

 


